Wij, Prins Zjos Portjéé , 45° prins der Muggezifters,

Regelaar bij buurtvereniging Den Ekker, buitenwipper van doar
giens, beschermheer van de Bladella-mini’s, waardevol transporteur,
exclusief fietsenmaker, voormalig culinair chef, zorgzame hoeder
over zijn Moniek, Maud, Jessie en Sjors

enz. enz. enz.

Proclameren:

Ten Urste:

Na een fantastisch jubileumjaar geef ik nu de start voor de volgende
11 jaar.

Ten Twidde:

De vur ons huis een groot pand leeg sti woar wij wél raad mee z6n
weten

Ten Derde:

De ik die klein voetballerkes van Bladella nou tijdens de training gad
leren hoe ze carnaval moeten vieren

Ten vierde:
Dat de ‘V’ van Veiligheid dees jaor in de polonaise vurop gi
Ten vijfde:

Bende wit, zwart, oud, jong, man, vrouw of wa dan ook, mee
carnaval verstadn wij ons allemaal evvuh goed.



Ten zesde:

Loat oe zurgen mee carnaval effe vur wa ze zen, laot oe mer is goan,
mer zurgt wel dat ge wel op beide benen bleft stoan

Ten zevende

De wij meuge hopen de ons kunstwerk van glas in ut gemintehuis
goed zichtbaar bleft en nie ut loodje zal leggen.

Ten achtste:

Hou alle regels in Acht ook de eerste zeven zijn nog steeds van
kracht.

Ten Negende:

De jeugd mag ook bij ons nog niet aan de tap, maar ze meuge wel
met de Mugge een paar keer op stap.

Ten Tiende:

Bedenk nu eerst je leeft maar even en vier nu met ons de carnaval
van je leven

Ten Ellufde,

en de we carnaval gaon vieren onder het motto:

GIN MENS WORDT BUITEN DE DEUR GEHOUWE
ALS WIJ MUGGEN EEN FISJE BOUWE.



