
Wij, Prins Transportico,  44e  prins der Muggezifters,  

Baron van verre Horizonte, trotse sponsor van BéCéBé, 

fervente klompenklopper, telg uit het Blaalse geslacht der 

“Faessen”, Poortwachter van het KBP, steun en toeverlaat 

van zijn Judith en zijn zonen Roy en Niels,  enz. enz. enz.

Proclameren: 

Ten Urste:  

Na 43 jaor Blaals carnavalsvertier maoken wij in ons 

jubileumjaor  sámen extra veul plezier. 

Ten Twidde: 

Dè ut Elfde ‘t verdedigend efkes zonder mèn moet doen. 

Ten Derde:  

Dè dees ándere Elf ut wel méé mèn moeten doen. 

Ten vierde:  

Het  KBP heeft wél een mooi entree, maar mee d’n 

Posthof valt ut nog niet zo mee. 

Ten vijfde:  

Bij de Mugge moakt ‘t niet uit “Zwart of Wit”, carnaval 

hebben wij kleurrijk op de rit. 

Ten zesde:  

Dees doag geen opslag en overslag mèr vieren wij 

carnaval met veul plezier en un lekker potje bier. 



 

Ten zevende 

In ‘t blauw én met jong elan, gaon wij er wir 44 jaor 
tegenoan. 

 
Ten achtste:  
 

Maokt d’un rondweg nau-‘s eindelijk rond en stampt de 
Egyptische Poort ôk ‘s uit d’n grond. 

 
Ten Negende:  
 

De keuze van d’n burger vûr de van der Heijdenstraat 
getuigt van goede smaak, mèr hij is wel in ‘t verkeerde 
dûrpke neergestreken. 

 
Ten Tiende:  
 

Mee carnaval maoken wij ginne mèter mee d’n truck , 
want dan hebben wè’t mee dun polonaise te druk. 

 
Ten Ellufde, en dè we carnaval gaon vieren onder het motto: 
 
 

Mee mèn aon ‘t stuur gaon 

wij plankgas dur tot ut leste 

uur. 



 


